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Chặng Đàng Thánh Giá truyền thống vào Thứ Sáu Tuần Thánh diễn ra tại 

Đấu trường La Mã ở Rome, với các bản văn được Đức Thánh Cha 

Phanxicô chọn để phản ánh sự đau khổ của nhân loại khi phải sống trong 

cuộc chiến bùng nổ như một phần của thế chiến thứ ba. 

(Tin Vatican - Linda Bordoni) 

Một đợt gió lạnh trái mùa ở Rome đã khiến Đức Thánh Cha Phanxicô 

không thể hiện diện trực tiếp tại Đấu trường La Mã vào tối Thứ Sáu Tuần 

Thánh để tham dự Đàng Thánh Giá. 

Những cân nhắc về sức khỏe của ngài sau ba ngày nằm viện tuần trước vì 

bệnh viêm phế quản, khiến ngài phải theo dõi các sự kiện từ nơi cư trú 

của mình ở Vatican. 

Nhưng sự hiện diện của ngài thấy rõ trong những bài suy niệm mà ĐTC 

chọn để tưởng nhớ ngày Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh. Trên thực tế, mỗi 

chặng đường trong số 14 chặng thánh giá đều nêu bật chứng tá và lời 

cầu nguyện của những con người của thời đại chúng ta, những người mà 

ngài đã có dịp gặp gỡ và lắng nghe trong nhiều chuyến tông du của mình, 

và những người đã trải qua chiến tranh, nghèo đói, di tản và bất công ở 

hầu hết mọi nơi trên thế giới. 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-04/pope-way-of-the-cross-colosseum-santa-marta-cold-weather.html


 

Đường Thánh Giá tại Đấu Trường La Mã 

Truyền thống đi Đàng Thánh Giá ở Đấu trường La Mã bắt đầu từ thế kỷ 

18, và được tái lập vào năm 1960; kể từ đó đều được tổ chức vào mỗi 

Thứ Sáu Tuần Thánh - với khoảng thời gian ngắn bị ngưng trệ vì Đại dịch 

Covid-19 - tại Hí trường hoàng tráng của La Mã và được truyền hình trực 

tiếp khắp thế giới qua đài phát thanh và truyền hình. 

Trước sự chứng kiến của khoảng 20.000 tín hữu, chặng đường đầu tiên 

bắt đầu với lời cầu nguyện cho sự giác ngộ, một tiếng nói từ Thánh địa 

vẫn còn đau khổ vì thiếu hòa bình trên thế giới, và vang vọng tiếng khóc 

của những người đau khổ bị cuốn vào cuộc thế chiến “thứ ba” này, dù nó 

đang diễn ra từng phần. 

Cuộc rước trọng thể diễn ra dưới màn đêm, lên tiếng cho những người bị 

buộc phải di cư, những người phải chịu đựng bạo lực của những kẻ buôn 

người và sự sỉ nhục của các trung tâm giam giữ; những người liều mạng 

trong những chuyến vượt biển nguy hiểm, những người chứng kiến gia 

đình, bạn bè, đồng hương và phụ nữ của họ bị giết bởi súng ống, tên lửa 

và bom mìn. Ai có lòng khiêm hạ hãy khẩn xin Thiên Chúa giải thoát họ 

khỏi những phán xét vội vàng và sự kết án dễ dãi của người đời... 



 

Chặng Đàng Thánh Giá: ‘Những Tiếng Nói Hòa Bình                               

Trong Một Thế Giới Có Chiến Tranh’ Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á, 

Trung Đông, Balkan 

Những người trẻ từ Trung Mỹ cầu xin Chúa Giêsu ban sức mạnh để họ 

lãnh trách nhiệm về cuộc sống của họ và từ chối những thỏa hiệp của 

một xã hội tham nhũng trong khi một bà mẹ Nam Mỹ nhớ lại bạo lực của 

một cuộc tấn công du kích khiến con bà bị thương và khiến bà thấy mình 

“giống như Mẹ Maria nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu bị bầm tím và 

đẫm máu”. “Trên khuôn mặt biến dạng của những người đau khổ”, bà 

cầu nguyện, “Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có thể nhận ra Chúa!” 

 

Những người di cư từ Châu Phi, Nam Á và Trung Đông tự diễn tả mình “bị 

tổn thương bởi hận thù” và xin được tha thứ. Tại chặng thứ sáu, một linh 

mục từ Bán đảo Balkan nhớ lại nỗi kinh hoàng khi bị giam giữ cách tàn 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-04/way-of-the-cross-meditations-rome-colosseum-pope-francis-2023.html


nhẫn như một tù nhân chiến tranh, và được người phụ nữ Hồi giáo 

thương giúp "như Veronica đối với Chúa Giêsu xưa": sự chia sẻ dưới hình 

thức viện trợ, thực phẩm và hy vọng, khiến cha ấy kêu lên: Đừng bao giờ 

có chiến tranh nữa!” 

Các thanh thiếu niên tị nạn cầu xin sức mạnh để xây dựng những nhịp 

cầu huynh đệ và làm chứng cho Tin Mừng, trong khi những người yêu 

chuộng hòa bình ở Đông Nam Á cầu nguyện cho những kẻ buôn bán vũ 

khí và dùng tiền cho vũ khí thay vì thực phẩm nuôi sống dân chúng... 

Một sơ từ Trung Phi nhớ lại ngày những kẻ khủng bố tấn công, giết chết 

những người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của sơ. Một 

trong những người chị em của sơ đã biến mất và không bao giờ trở về, để 

lại "thung lũng nước mắt" và nhiều vấn nạn: “Chúa ơi, tại sao Ngài lại bỏ 

rơi con?” Sơ tự hỏi, trước khi khám phá ra rằng tình yêu của Chúa Giêsu 

là ánh sáng giữa bóng tối. “Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con”, Sơ 

khẩn cầu vì sợ không được yêu thương, bị hiểu lầm, bị lãng quên. 

Con Đường Thánh Giá tại Đấu Trường La Mã: Ukraina và Nga 

Ở trạm thứ mười, đến lượt hai cậu bé: một người Ukraine, một người 

Nga. Người trước nói về nỗi buồn phải trốn khỏi nhà và bị chia cắt khỏi 

người cha còn ở lại Ukraine để chiến đấu. Người sau kể về nỗi đau mất đi 

người anh trai đã hy sinh ngoài mặt trận và nỗi sợ hãi chiến tranh.” Em 

ấy nói về “cảm giác tội lỗi” mà em không hiểu: “Chúng ta hãy cùng nhau 

cầu nguyện để có hòa bình trên thế giới, tất cả chúng ta là anh chị em với 

nhau.” 

Coi Chặng Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Colosse: 

https://www.youtube.com/watch?v=yYCrJcH1qpI 



 

Một thanh niên đến từ vùng Cận Đông nhớ lại nỗi đau của mình khi 

anh và cha mẹ chạy trốn khỏi bạo lực và đối mặt với những chuyến đi 

đầy nguy hiểm cho đến khi “người dân địa phương giang rộng vòng tay 

chào đón và cảm thông với những khó khăn của chúng tôi.”  

Và sau đó, một người mẹ ở Tây Á kể về cuộc tấn công của những kẻ 

khủng bố vào cộng đồng của cô, trong đó đứa con trai nhỏ của cô, anh họ 

của cô và hàng xóm của cô đã bị giết. Cô nói là những người sống sót, 

chúng tôi “cố gắng tha thứ cho kẻ gây lên chết chóc, vì Chúa Giêsu đã 

tha thứ cho những kẻ hành quyết ngài.” “Xin dậy chúng con thực hiện 

được bước đầu tiên này để hướng tới sự hòa giải.” 

Trạm thứ mười ba được hướng dẫn bởi một nữ tu đến từ Đông Phi, 

nơi một trong các Nữ tu truyền giáo cùng dòng đã bị phiến quân giết 

chết, và ở trạm thứ mười bốn, các cô gái trẻ đến từ Nam Phi đã chia 

sẻ về hoàn cảnh của họ khi bị những người đàn ông vũ trang bắt cóc và 

“lột sạch quần áo”, xúc phạm nhân phẩm.” Họ nói: “Tỉnh của chúng tôi 

ngày nay vẫn là một nơi đầy nước mắt và đau thương. “Chúng tôi cầu xin 

Chúa ban ân sủng cho con người để biết chung sống hòa bình.” 


